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Trouw zijn, hoe doe je dat? 
Wat betekent dat eigenlijk, trouw zijn? Moet je dan meteen 
trouwen met iemand? Kun je dan pas trouw zijn? Als je in het 
woordenboek gaat zoeken naar het woord ‘trouw’, dan vind 
je de volgende omschrijving: elkaar niet verlaten, ook niet in 
moeilijke gebeurtenissen. Deze les gaat nog wat verder! 

Het gaat om trouw zijn aan God, aan het geloof in God. 
Alejandro geloofde eerst met heel zijn hart in Allah, de god 
van de islam. De islam is een ander geloof, het geloof van de 
moslims. Zij geloven in Allah en lezen niet in de Bijbel maar 
in de Koran. Alejandro doodde zelfs christenen, omdat hij 
zeker wist dat zij in de verkeerde god geloofden… Maar op 
een dag verandert alles in zijn leven. Hij wil niet meer trouw 
zijn aan Allah, maar aan de God van de christenen! In de 
Bijbel wordt er ook veel geschreven over trouw zijn. Het gaat 
er dan vaak om dat God trouw is, dat Hij elke dag weer voor 
ons zorgt. Bijvoorbeeld in Psalm 117:2 ‘De trouw van de Heere is 
voor eeuwig’. Andersom moeten wij ook trouw blijven aan het 
geloof, in God ‘De trouw van de Heere is voor eeuwig’’ Psalm 
117:2 blijven geloven ook al lijkt het alsof Hij niet bestaat en 
niet meer voor ons zorgt. Dan zal God ook voor ons blijven 
zorgen en ons laten zien dat Hij een God van trouw is.

Opdracht: 
Lees het verhaal van Alejandro uit de Filipijnen

Even praten... (10 min)
»	 Uit hoeveel eilanden bestaan de Filipijnen?  
»	 Hoe zou Alejandro zich gevoeld hebben toen hij  
	 weggestuurd werd door zijn vader?
»	 Waarom is dit verhaal ook een voorbeeld van  
	 christenvervolging?  
»	 Wanneer in het verhaal komt het thema ‘trouw’ vooral 	
	 terug? 
»	 Bedenk in een tweetal wat Alejandro op de bijbelschool  
	 allemaal zou leren. Schrijf het op en vergelijk met een  
	 ander tweetal!  

Kerndoel
Kerndoel 49: (ruimte)
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelij-
ke spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en 
van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestij-
nen, tropische regenwouden, hooggebergten en 
rivieren (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 2019). 

Lesdoelen 
Lesbrief ‘trouw’ 
Aan het einde van deze les weten de leerlingen 
wat ‘trouw zijn’ betekent door het lezen van de 
inleiding en door naar het verhaal te luisteren. 
Vervolgens kunnen ze dit koppelen aan het the-
ma ‘christenvervolging’ door de gespreksvragen 
die klassikaal besproken worden.  In deze les ont-
dekken de leerlingen door het klassikaal bespre-
ken van de ‘wist-je-datjes’dat er op de Filipijnen 
wel ruimte is voor het christendom maar dat er 
veel terrorisme is door islamieten.De leerlingen 
verwerken de opgedane kennis uit de les door  
het maken van de woordzoeker en de activerende 
opdracht in ‘nu jij’.

Lesbrief trouw - Inleiding
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Alejandro uit de Filipijnen
 

Alejandro kijkt tevreden in de spiegel die in zijn 

hut van bamboe hangt. Hij is de enige zoon in een 

strenge moslimfamilie en hij grijnst van trots 

naar zijn spiegelbeeld. Hij is een strijder 

geworden voor Allah en heeft zelfs chris-

tenen gedood. 

Op dat moment weet hij nog niet dat hij 

op een dag met schaamte in deze zelfde 

spiegel zou kijken en lang niet meer zo 

trots zou zijn. Want Jezus komt op een 

bijzondere manier in zijn leven. 

Tijdens een van zijn reizen over het eiland Min-
danao, ontmoet hij een christelijke man die 
hem uitnodigt om mee te gaan naar de kerk. 

Alejandro ziet dat niet zitten en bedankt daar-
voor. De man blijft aandringen en uiteindelijk 
gaat Alejandro tóch mee. Onwennig kijkt hij om 

zich heen. Hij ziet oude mensen en jonge, mannen en 
vrouwen en kinderen. Heel gewone mensen, niet de vijanden 
zoals hij zich die had voorgesteld. Ineens beseft hij wie hij 
echt is: een moordenaar. Hij schaamt zich diep en voor het 
eerst sinds hij een kleine jongen was, begint Alejandro te 
huilen. 
Die dag besluit hij om de islam achter zich te laten en Jezus 
te volgen. Met lood in zijn schoenen gaat hij naar huis. Zijn 
vader zal niet blij zijn met zijn besluit. Voordat hij zijn vader 
onder ogen komt, werpt hij een blik in de spiegel. Hij ziet 
schaamte omdat hij Gods kinderen vermoordde. Maar ook 
blijdschap omdat hij heeft ontdekt dat Jezus redt!
Alejandro ademt diep in en loopt naar zijn vader. “Ik heb ont-
dekt dat ik zonden doe. Maar ook dat die vergeven door het 
bloed van Jezus.” Zijn vader wordt woedend, grist een kap-
mes van een tafel en zwaait die voor Alejandro’s neus heen 
en weer. “Je bent vervloekt!” roept hij woest.
Alejandro vlucht zo snel als hij kan het huis uit. Tot op de 
dag van vandaag heeft hij zijn ouders niet meer gezien. Hij 
praat af en toe nog met zijn zussen en ze vertellen hem al-
tijd hetzelfde: hun ouders zijn nog steeds erg kwaad en voe-
len zich ontzettend verraden. Alejandro begrijpt dat maar 

hij kan zijn geloof in Jezus niet opgeven, hoe veel hij ook van 
zijn ouders houdt.

Alejandro schrijft zich in voor een bijbelschool want hij wil 
alles weten over Gods Woord. Vier jaar later krijgt hij zijn 
diploma en wordt hij door de leider van de bijbelschool naar 
een oud en verlaten kerkgebouw gestuurd. Wat moet hij daar 
nu doen? In een gebied waar alleen maar soldaten 
 zijn, terroristen zoals hij eerst was en waar de exploderende 
granaten hem soms om de oren vliegen. Zijn leven is elke 
dag in gevaar. Hij draagt zelfs oordoppen om al de geluiden 
van geweervuur maar niet te hoeven horen. Is het Gods plan 
om dáár een kerk te bouwen?

Toch blijft hij en in het geheim komen er steeds meer chris-
telijke gezinnen naar het verlaten kerkje.  Alejandro trekt er 
ook op uit. Lopend of op de motorfiets bereikt hij mensen in 
kleine dorpjes. Ook moslims komen tot geloof! 
Zo zie je maar, alleen God kan een leven dat op haat is ge-
bouwd veranderen in een leven dat gebouwd is op Jezus en 
Zijn liefde.

JE FAMILIE KWIJTRAKEN,
MAAR CHRISTUS VINDEN - Verhaal  

Lesbrief trouw
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wist je dat...

Op de Filipijnen wel 92,3 

miljoen mensen wonen? 

Dat is bijna 6 keer zoveel 

als Nederland met zijn 

17,3 miljoen inwoners.

De islam de op één na 
grootste godsdienst 
is op de Filipijnen.?De 

grootste religie is de 
rooms  katholieke.

Lesbrief trouw

er wel christelijke 

gemeentes zijn op de 

filipijnen, maar dat 

ze áltijd voorzichtig 

moeten zijn omdat 

moslimterroristen 

het op hen gemunt 

hebben?
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woordzoekerrrrrr...
Lesbrief trouw
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trouw - NU JIJ
Schrijf een kaart  
Wil jij een vervolgde christen moed geven? Stuur een kaart 
naar een gevangen broer of zus en bid voor diegene. Zo laat 
je merken dat hij of zij net wordt vergeten. Kijk voor adres-
sen en voorbeeldzinnen op www.sdok.nl/kaart 

Lesbrief trouw

“Toen we jullie kaarten 
lazen, ervoeren we Gods 
aanwezigheid en lief-de. 

We wisten toen dat Hij ons 
niet was vergeten.”

Ik dank al mijn broeders en zusters 

in Christus, die mij genade schenken 

door me te helpen en voor mij 

bidden. Dit is als een aangename 

geur voor God. Ik denk steeds aan hen 

in mijn gebeden. Ik weet dat ik door hun 

gebeden en hulp en de leiding van de 

Heilige Geest, zal worden bevrijd.

Toen ik van m
ijn bewaker hoorde 

over de kaarten en de
 wereldwijde 

gebeden kreeg ik nie
uwe hoop.

Han, een voorganger uit Bhutan

Gevangen broer in Centraal-Azië

Lees ook de brief van de 
Zhang uit China. Haar 
man Li zat gevangen

sdok.nl/brief

Wil jij ze ook 

bemoedigen?

Hier is jouw kaart!

Knip uit en 

maak hem af 

Naser Navard uit Iran zat zes jaar gevangen 

en is in november 2022 vrijgelaten. 
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‘SDOK dient vervolgde christenen over de 
hele wereld en verbindt christenen in Neder-
land met hen.’  

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam 
van Christus, de wereldwijde kerk. Een 
lichaam waarvan de delen betrokken zijn bij 
elkaar. Daarbij staat het ‘delen’ en ‘dienen’ 
centraal.  

SDOK merkt dat de getuigenissen van 
vervolgde christenen ons geloof verster-
ken. Deze broeders en zusters zijn levende 
getuigen van Gods genade en kracht. Hun 
verhalen moedigen aan om Jezus Christus te 
blijven volgen, ongeacht de gevolgen. SDOK 
is een interkerkelijke organisatie en werkt 
vanuit het geloof in Jezus. SDOK laat zich 
leiden door Gods Woord, de Bijbel.  

Het werk van de SDOK is zichtbaar in ver-
schillende dingen:  

»	 Steunen van direct getroffenen;  
»	 Helpen van kinderen door het realiseren 	
	 van onderwijs, zorg voor de gezinnen, 		
	 noodhulp bij aanslagen (medische en 		
	 praktische zorg);  
»	 Toerusten van de vervolgde kerk door 		
	 het sturen van Bijbels en evangelisa-		
	 tiemateriaal, door trainingen te geven 		
	 aan voorgangers of evangelisten en 		
	 door bij te dragen aan het levensonder-		
	 houd van voorgangersgezinnen;  
»	 Inspireren van de kerk in Nederland 		
	 door verhalen, sprekers, magazines.  

In deze lesbrief wordt er aandacht gegeven 
aan christenvervolging om de kinderen 
hierover bewust na te laten denken. Omdat 
alle christenen in deze wereld als leden 
van één lichaam zijn, mogen en kunnen we 
elkaar ondersteunen en van elkaar leren. En 
het vormt kinderen in hun geloof, zoals een 
uitspraak van een vervolgde christen luidt: 
‘Waarom God toelaat dat wij hier zo worden 
vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren 
wat radicaal geloof is.’ 

Meer informatie: www.sdok.nl  

SDOK - Stichting De 
Ondergrondse Kerk 

Presentatie/gastles 
 

SDOK komt graag kosteloos langs op uw school 
om een gastles te geven over vervolgde christe-
nen. De inhoud is specifiek gericht op kinderen. 

De stichting brengt het thema dichtbij door mid-
del van verhalen en video’s van leeftijdsgenoten 

die te maken hebben met vervolging. 
De presentaties zijn kosteloos. 

 
Inhoud en opzet 

De opzet en inhoud van de presentatie 
komt tot stand in overleg met 

de leerkracht.

Boek GRATIS 

 sdok.nl/stef/

voor-scholen


