
B
id voor ons! Die smeek-
bede hoor je vaak van 
vervolgde christenen. 

Daarom roepen wij alle christenen in 
Nederland en Vlaanderen op tot gebed. 

Het moment is niet willekeurig gekozen. Morgen is het 
de Zondag voor de Vervolgde Kerk: de eerste zondag 
na Pinksteren, omdat na de uitstorting van de Geest 
ook de vervolging begon. En vrijdag vindt de jaarlijkse 
Nacht van Gebed plaats. Beide momenten zijn met 
elkaar verbonden door een ‘week van gebed’. 

Aan dit initiatief, begonnen bij Open Doors, doen ook 
SDOK, HVC en Friedensstimme mee. Lees elke dag 
een verhaal van een vervolgde broeder of zuster. En 
bid (Ef. 3:20)! Ontdek aanvullende gebedspunten en 
extra materiaal (ook voor kinderen!) op onze websites. 

 
BEKIJK HET GEBEDSPUNT VOOR 

MORGEN OP PAGINA…
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kerken die staande 
blijven ondanks druk

vervolgd en gestraft 
door de overheid

aangevallen 
of verjaagd

bedreigd door 
familie of buurtgenoten

bedreigd vanwege 
evangelieverspreiding

gepest 
of bedreigd

ASTER
“Ik werd op alle moge-
lijke manieren gestraft, 
maar ik verloochende 

mijn geloof niet.”

ANDREW
 “Met stokken, palen en 
geblakerde zinkplaten 

bouwden we een 
nieuwe kerk.”

CHOON-YEI
 “In Noord-Korea kun je 

om een Bijbel direct naar 
een concentratiekamp 

worden gestuurd.”

ALYA 
“De IS-strijders waren 
meedogenloos: ik heb 

gezien hoe mensen 
zijn onthoofd.”

AJDIN
“Moslimextremisten 

zeiden tegen mij: ‘We 
weten waar je woont, 
we zullen je doden’!”

EMILY (12) 
 “Vervolging is een 

manier om te groeien 
in geloof.”

  BID JE DEZE WEEK MEE?  

 Scan de QR-code en zet het  

  in je agenda! Of scheur  

  de kalender uit  
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BIDDEN WE VOOR: 

Kinderen die gepest 
worden om hun geloof
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mily (12) uit Bangladesh wordt gepest omdat ze 
christen is. Dan mag ze voor de hele school een 
speech geven over Pasen.

“Op school ben ik de enige christen tussen moslims en hin-
does. Daarom werd ik gepest. Ze pikten mijn lunch, scholden 
me uit en maakten mijn geloof belachelijk. De leraren deden 
niks. De aanvallen op mijn geloof deden het meeste pijn.
Mijn ouders vroegen het schoolhoofd of ik vrij kon krijgen op 
christelijke feestdagen. Het mocht en de directrice nodigde 
me uit om voor de hele school een speech te houden over 
Pasen.
Heel eng, maar ik zag het ook als een kans. Ik trilde toen ik 
op het plein het podium opklom voor 600 studenten en 50 
docenten en schoolmedewerkers. Bij het schoolhek luister-
den alle ouders. Ik vertelde over Jezus’ leven, Zijn onderwijs, 
wonderen, dood en opstanding.
Ik verwachtte meer vervolging maar het tegenovergestelde 

gebeurde. Moslimleraren stelden 
vragen, twee wilden zelfs een Bij-
bel. De kinderen die pestten, stopten 
ermee. Een meisje bood haar excuses 
aan en vroeg om een Bijbel. Mijn wiskun-
deleraar kwam naar mijn kerk!
Ik heb veel geleerd van vervolging. Ik weet nu dat God altijd 
bij mij is en alle dingen doet meewerken voor Zijn glorie. 
Door vervolging groei je in geloof. Getuig van Jezus. Ga 
ervoor, wees niet bang.”

Bid voor:  (jonge) mensen die gepest of bedreigd 
worden op school of werk. Bid om moed, kansen om het 
Evangelie te delen en om open harten.

  WIL JE DEZE WEEK BIDDEN?  

  Scheur de gebedskalender op de  

  achterpagina uit en hang die op!  

  Of scan de QR-code  

WAT LEER JE 
VAN EMILY EN 

WAAR KUN JE HAAR 
VOORBEELD 

VOLGEN?
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BIDDEN WE VOOR: 

Christenen die zijn verstoten 
door familie of buurtgenoten

E
vangelist Ajdin Kadyrov is in Dagestan 
zijn leven niet zeker. Maar bekeerlingen 
hebben het nog zwaarder.

“Toen ik net in Dagestan ging wonen, was er 
veel spanning. Telkens als ik naar een stad 
of dorp trok om het Evangelie te brengen, 
dacht ik: als ik maar levend thuiskom! Ik ben 
bedreigd en beroofd, soms werd ik geslagen. 
“We weten waar je woont, we zullen je doden”, 
zeiden moslimextremisten tegen mij. Er werd 
een vloek over mij uitgesproken: binnen drie 
dagen zou ik worden omgebracht. Maar juist in 
die periode was ik bij een bijeenkomst ver weg. 
Ik zag dat God mij en mijn gezin beschermde.

Als het om echte moeilijkheden gaat, kijk ik 
niet naar mezelf. Het zijn vooral moslims die 
zich bekeren tot het christendom die het heel 
zwaar krijgen. Zoals Ljoesja, die opgroeide in 
een islamitisch gezin. Zij had ooit van iemand 
het Evangelie van Markus gekregen, maar het 

daarna gedachteloos weggelegd. Op een dag 
begon zij hierin toch te lezen. 

In het boekje stond mijn adres. Ljoesja zocht 
contact, kwam naar een christelijke samen-
komst en kreeg de diepe wens om Jezus te vol-
gen. Ze was er zo vol van dat zij dit tegen haar 
ouders zei. Zij sloten haar op, sloegen haar en 
joegen haar naar familie ver weg in de bergen. 

Ljoesja kon uiteindelijk ontsnappen en woont 
nu op een geheim adres met andere chris-
tenen. Contact met haar familie heeft zij niet 
meer. Als je je als moslim in Dagestan bekeert, 
teken je eigenlijk je doodvonnis.”

Bid voor: christenen die er alleen voor 
staan en op zoek moeten naar onderdak, 
omdat ze zijn verstoten door familie of buurt-
genoten. Bid dat hun familie ook tot geloof 
komt.
 
Bron: www.friedensstimme.nl

  VRAAG GRATIS  

  het boek Waldemar aan  

frie
densstim

me.nl/w
aldemar
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BIDDEN WE VOOR: 
Christenen die worden 

bedreigd door hun eigen familie

A
ster* (35) werd geboren in een invloed-
rijke islamitische familie in Pakistan. 
Ze is als jonge tiener op wonderlijke 

wijze tot geloof gekomen in de God van de 
Bijbel. Sindsdien vervolgt haar familie haar.

“Toen ik net christen geworden was, leerde 
een christelijk meisje me hoe je als christen 
kunt bidden. Dat was allemaal nieuw voor mij. 
Op een dag ontdekte mijn moeder ons tijdens 
het bidden. Ze werd woest en sloeg mij in mijn 
gezicht.

Mijn vader nam het voor mij op, maar de ande-
re familieleden bonden mij thuis aan een bed 
vast. Ze martelden mij heftig en ook werd ik 
uitgehongerd. Ze zeiden: ‘Ontken Jezus Chris-
tus en keer terug naar de islam.’ Ik weigerde. 
Op een dag wilden mijn ooms me meenemen. 
Mijn vader waarschuwde: ‘Ze gaan je vermoor-
den!’, maar ik antwoordde ‘God zal me helpen. 
Ik geef me volledig aan Hem over.’ Mijn ooms 

brachten me naar een rivier. Mijn ene oom pak-
te me vast, de andere oom probeerde me neer 
te schieten. Het vuurwapen haperde. Daarna 
gooiden ze me in de rivier, waar giftige slangen 
zwommen. Ook dat overleefde ik, wonderlijk 
genoeg.

Thuis verborg mijn vader me, maar ik werd 
ontdekt. Mijn familie was geschokt dat ik nog 

leefde. Toen martelden ze me opnieuw, een 
week lang. Uiteindelijk ben ik gevlucht. Mijn 
familie zoekt me nog altijd om me te vermoor-
den. Ik heb een Bijbelschool gevolgd en vertel 
nu iedereen over het Evangelie. Ik bid dat mijn 
familie God ook leert kennen.”

Bid voor: Aster en haar familie. Bid voor 
alle christenen die worden vervolgd door hun 
eigen familie, omdat ze een ander geloof aan-
hangen. Bid ook voor het evangelisatiewerk 
van christenen zoals Aster, dat ze nooit zullen 
zwijgen over de daden van God. 

Bron: www.stichtinghvc.nl
* schuilnaam vanwege haar veiligheid

stichtinghvc.nl/aster

  BEKIJK DE  

  INDRUKWEKKENDE   

  DOCUMENTAIRE  
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BIDDEN WE VOOR: 

Christenen die met 
aanslagen en intimidaties 

te maken krijgen

N
a de aanval van Boko Haram staan nog 
maar zes huizen overeind. De kerk her-
rijst als een feniks uit de as, ziet domi-

nee Andrew uit Nigeria tot zijn verbazing.

“Na die vreselijke nacht in 2015 leek de kerk in 
ons dorp Guyaku vernietigd. Boko Haram-strij-
ders overvielen ons dorp, stalen alles en wat 
niet mee kon, staken ze in brand. Verschillende 
christenen werden vermoord. Na die gebeurte-
nis had ik echt de hoop verloren dat we hier ooit 
nog samen God zouden aanbidden. Onze kerk 
was kapotgemaakt.

We moesten ons die nacht schuilhouden in 
de bergen, terwijl het vuur als het ware onze 
huizen opvrat. In die uren kon ik alleen maar 
bidden. Dat God ons kracht zou geven. Dat, als 
we ontvoerd zouden worden, Jezus niet zouden 
afzweren. Ik bad dat iedereen sterk zou blijven 
staan in hun geloof.
Toen de ochtend kwam, ging iedereen voorzich-

tig op zoek naar geliefden. Het dorp smeulde 
nog na, overal hing de rook in de lucht. Wat ik 
zag, was genoeg om te geloven dat we nooit 
meer samen zouden komen in de kerk. We wa-
ren alles kwijt.

Veel dakloze christenen zochten een heenko-
men in naburige dorpen. Maar na een poos 
keerden er toch mensen terug. Op een gegeven 

moment wist ik gewoon dat het tijd was, tijd om 
weer als kerk samen te komen. Ik vroeg een 
paar kerkleden om van stokken, palen en gebla-
kerde zinkplaten een nieuwe kerk te bouwen. 
Vanaf dat moment kwam de kerk weer tot leven 
en groeide zelfs!”

Bid voor: bescherming van vervolgde 
christenen als Andrew. Bid dat zij nooit de 
moed opgeven. Bid dat ook wij volharden in 
gebed voor onze broers en zussen die lijden. 

Bron: www.opendoors.nl

  MELD JE AAN  

  voor de inspirerende 

  mailserie ‘LEVENSLESSEN’ 

  van Anne van der Bijl  

opendoors.nl/levenslessen
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BIDDEN WE VOOR: 

Christenen die geen Bijbel 
mogen bezitten en niet 

mogen samenkomen

  VRAAG GRATIS 

  DIT KINDERBOEK AAN!  

  leeftijd 8 - 12 jaar  

sdok.nl/kinderboek

C
hoon-yei uit Noord-Korea was bang 
voor de Bijbel. Want als ontdekt 
wordt dat je dat boek leest, kan dat je 

leven kosten.

“Mijn vader was legerofficier, mijn moeder huis-
vrouw. Ik groeide op in een veilig, comfortabel 
gezin in Noord-Korea. Mijn ouders overleden 
toen ik tiener was. Op mijn twintigste ging ik 
met een vriendin mee op zakenreis naar China. 
We logeerden bij diaken Jang . Aan de muur 
hing een kruis.  Voor het eerst zag ik een Bijbel, 
zomaar op het nachtkastje. Nieuwsgierig én 
bang begon ik te lezen. In Noord-Korea kun je 
vanwege een Bijbel naar een concentratiekamp 
worden gestuurd. De Boodschap landde direct 
in mijn hart. Voorganger Han legde het Evange-
lie uit. Ik beefde van angst, maar toen hij bad om 
bescherming, ervoer ik vrede.

Korte tijd later werd iedereen die contact had 
met Han en Jang door agenten gearresteerd. 

Ze kwamen ook voor mij. In pyjama ontsnapte 
ik naar vrienden. Ik vertelde dat ik ruzie had met 
mijn zus en leende kleding en schoenen. Ik reis-
de twee dagen en verborg me bij een familielid.
Jang werd later ontvoerd door mijn overheid en 
agenten wilden dat ik tegen hem getuigde. Ik 
was erg bang maar sinds het gebed van voor-
ganger Han voel ik dat God altijd voor mij zorgt.

Noord-Koreanen moeten de Waarheid horen, 
weten Wie de Schepper is! Ik ben dankbaar dat 
God Han en Jang heeft gebruikt om mij te berei-
ken met het Evangelie.”

Bid voor: christenen die vervolgd worden 
door hun overheid. Bid om godsdienstvrijheid 
en om bekering van regimes.

Bron: www.sdok.nl
Foto in scène gezet
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BIDDEN WE VOOR: 

Getraumatiseerde christenen 
die leven onder meedogenloze 

machthebbers

A
lya uit Syrië zag hoe mensen werden 
onthoofd. Toch kan de kerk in haar 
land een ‘centrum van hoop’ zijn. In 

haar tas had Alya het visitekaartje van een 
dominee bewaard.

“Met mijn gezin van vijf kinderen leefden we 
onder het verstikkende regime van IS. Vrouwen 
moesten volledig bedekt zijn in zwarte gewa-
den. De IS-strijders brachten geen religie. Ze 
waren meedogenloos: ik heb gezien hoe men-
sen zijn onthoofd. Mijn zoon kwam om bij een 
bomaanslag.

Strijders signaleerden dat onze dochter op weg 
naar school niet volledig bedekt was geweest. 
Zij moest zich melden en zou slavin van een 
strijder worden. Toen zijn we gevlucht, naar 
mijn zus in Kamishli. Op de luchthaven bleek de 
bagage niet te zijn meegekomen. Een man in de 
aankomsthal zag onze paniek. Hij was predikant 
en bood aan te helpen. Ik sloeg het argwanend 

af, al pakte ik wel zijn visitekaartje aan.
Het huis van mijn zus bleek te klein. Ik kon geen 
huurwoning vinden en raakte wanhopig. Toen 
schoot mij dat visitekaartje te binnen. Ik belde 
de dominee op, die meteen te hulp schoot met 
een huisje van de kleine kerk in Kamishli. Daar 
ging ik voor het eerst naar een kerkdienst.

De voorganger sprak over vergeving en liefde 

van God. Dat raakte me diep. Ik leerde bidden 
tot de Heere Jezus. Dat werd thuis ontdekt: 
mijn broer stopte meteen met financiële steun.  
Nu helpt de kerk mij. Mijn kinderen zijn moslim 
gebleven. Toch hoop ik dat ook eens mijn gezin 
wordt gered.”

Bid voor: het gezin van Alya. Bid voor 
kerken die uitreiken naar de omgeving, on-
danks veel gevaar en geweld. 

Bron: www.opendoors.nl

  BLIJF BIDDEN  

  Download de gratis  

  gebedsapp van Open Doors  


