Wereldwijd volgen miljoenen christenen Jezus onder druk, vervolging en gevaar.
Hun geloof daagt ons uit en inspireert. In deze gebedsweek staan we naast
hen - in gebed, in verbondenheid en in vertrouwen op God.

Laten we bidden om volharding, vreugde en vrede voor onze broers en zussen...
en om een hart dat zelf ook radicaal Jezus wil volgen.

In de Oezbeekse stad Karshi

is een bijzondere gemeente

ontstaan, bestaande uit
dove christenen die ondanks
afwijzing door hun omgeving
trouw blijven aan Christus.
Gelovigen zoals zuster Shogusta

worden geconfronteerd met hevige

tegenstand van hun eigen familie, maar blijven
standvastig en bemoedigen anderen.

Temidden van het geweld

in Sudan zijn steeds meer
moslims op zoek naar de vrede
en liefde die zij zien bij christenen.
Volgens voorganger Salah is er juist
nu, in de chaos van de oorlog, vruchtbare
grond voor het Evangelie en unieke ruimte om
te evangeliseren en gelovigen toe te rusten. Hij
roept op tot gebed én actie, zolang het nog
kan: “Nu is de tijd om te zaaien.”

Lees het hele verhaal op:
stichtinghvc.nl/salah

Rana uit Iran groeide op

in een gewelddadig gezin,

raakte verslaafd en voelde zich
waardeloos, tot haar broer haar
vertelde over Jezus. Zijn liefdevolle
houding raakte haar diep, en door de
woorden van aanbiddingsliederen en
de werking van de Heilige Geest vond ze
hoop en geloof. Ondanks afwijzing door haar
vader blijft ze bidden voor hem — en ziet ze
hoe zijn houding langzaam verandert.

Pastor Barnabas leidt al dertig jaar een on-
dergrondse Bijbelschool in Vietham, waar
jaarlijks duizenden christenen worden
toegerust om het Evangelie te delen.
Hij reist per motor naar afgelegen
gebieden en werkt met zijn team

aan Bijbelvertalingen voor diverse
stammen. Ondanks gevaar groeit

= de kerk juist door vervolging — en
Barnabas bidt dat elke Vietnamees
het goede nieuws zal horen.

Lees het hele verhaal op:
sdok.nl/rana
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