
Gedichten

De onbegrensde Najager

vol van goedheid en genade

heeft Zijn mensen alle dagen

op het oog.

Zie, een Kind is ons geboren.

In barmhartigheid geborgen.

Wijzend naar de Verlosser van de volken.

Het gloren van de nieuwe morgen.

In het nabije volgen van Zijn

liefderijke sporen, is Immanuel.

De kwetsbaren ont-moeten in

het missen van het recht.

Gods hoofd, hart en handen in Israël.

Verborgen blijft Hem niets.

Immanuel is blijvend met overwinning verbonden.

Jezus, Gods ene Zoon, ons geschonken.

Angst is overwonnen.

AMEN.
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Noot van de dichteres: Er is gekozen om het woord ontmoeten in twee stukken te delen.
Ont-moeten betekent hier het verlichten van de last.  (Mijn juk is licht.) Maar het is het ook 
elkaar ontmoeten (Herkennen). Het woord kan met een kleine pauze worden uitgesproken.

Duur: 5 minuten

Het vurigste liefdebetoon



De onschuld in barmhartigheid geborgen.

Het leven tot de dood toe bedreigd.

Opdat het goede bezwijkt.

Alsof liefde zwijgt.

De barmhartige Najager,

vol van goedheid en genade

heeft Zijn mensen alle dagen op het oog.

Zie, een kind is ons geboren.

De Verlosser van de volken.

Gods hoofd, hart en handen in Israël.

Met overwinning verbonden, Immanuel.

Gods geschenk, Jezus, Zijn Zoon,

in Hem is angst overwonnen.

Tijd noch plaats kunnen weerhouden

Zijn liefde, verzoenend en echt.

Koninklijk leven met recht.
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In liefde vooruit



God roept al dagen, maanden jaren, mensen uit het duister.

Het waren eens de wijzen, 

Een ster, een licht, riep tot hun hart en ogen

Luister! Kom en zie. 

Zoek en vind.

Helderziend

Een Koningskind

Ook Herodes woonde in het duister, hij was geroepen.

Maar weerstond Gods luister. 

Hij ging moordend rond in Bethlehem 

Zo stierf het weg, de jongensstem. 

Luister! Kom en zie.

Zoek en vind.

Onomwonden.

Een Koningskind.

Het Koningskind moest worden omgebracht

Het duister had de mensen in haar macht. 

Toen al werd de Vredevorst vervolgd.

Luister! Geen plaats.

Huiver. 

Volg na en vind.

Het Koningskind.

Geroepen



Wij treden in de sporen van deze Jezus.

We zijn gekomen om te knielen in aanbidding.

Vanuit het duister tot Zijn eeuwig licht. 

God krijgt in Christus een gezicht.

Van genade, navolging en pijn.

Luister! Geloven zal niet zonder gevolgen zijn. 

Kom vanuit het leven en luister. 

Jezus spreekt: neem je kruis op, wandel achter Mij, voorgoed.

De weg van vernedering en vervolging.

Gaan wij de heerlijkheid tegemoet. 

Op weg naar Bethlehem, nu op weg naar Hem. 

Luister, leg je oor te luister naar Zijn stem. 

Wacht op Zijn Koninkrijk dat komt. 

Dat moment dat zonde hier verstomt. 

Waar de aarde met heerlijkheid vervuld zal zijn.

Hij die kwam, kwetsbaar en klein.

Die zijn leven gaf, en sprak:

Luister, het is volbracht. 

Wij volgen na, Jezus, de Messias. 

De Koning van alle koningen.

Kind van het licht, vind rust bij Hem.

Maar, niet zonder lijden, niet zonder pijn.

Levend als lichten in het donker

Weten we

Dat we liefdevol geborgen zijn. 

Hij roept je uit het duister. Hoor Zijn liefde. Luister. 
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